In de lhe eeuw reikte de zee op het Klemat
tot op de Rezieneweid, alwaar in sloepen
de handelswaar (rozijntjes!) aan land werden
gebracht. In 1723 stond het huisje van 'Klemat'
- eigendom van Antje Meijnderts - in
'de  binnenkuil': een gebied waar land en
zee dagelijks twisten (oud Texels voor
'klematten') om hun plek. Thans grazen de
schapen van Ruud Bakker op dit fraaie oude

'lege' land.

Het Boet je van Klemat is een typische Texelse
schapenschuur, met dekont naarhet (zuid)westen
gericht, zorgt het voor luwte bij de ingang.
In 1982 kocht Ruud Bakker dit boetje en zo
begon een avontuur, dat in 2021 uitmondde
in een prachtig initiatief: uit zorg voor de
volgende generatie(s) heeft hij de Stichting
Boetje van Klemat in het leven geroepen,
waarmee hij de sfeer en schoonheid van

onthaasten - zo voelbaar op dit unieke oude

land aan de rand van het dorp Den Hoorn -

wil beschermen en uitdragen.

Lees meer op:www.boetjevanklemat.nl

Sinds hun eerste kennismaking in 2013 geeft Ruud
Bakker, kunstenares Hendrikje (Ericka Voortman)
de gelegenheid om monumentale installaties
te bouwen in het Boetje van Klemat. Hun
gezamenlijke fascinatie voor de 'trage tijd'
op het Klemat, heeft geresulteerd in
ontroerende exposities, waar menig

voorbijganger zich verwonderde over de

tedere'tijd' in 'onthaasten'.

Als souvenir kunnen bezoekers een kunstkaart
en/of boekje meenemen, Zo financiert zij de
materialen voor haar bijzondere installaties.

Zie ook www.hendrikje.nu en www. getijdenboeken. nl

stichting tot het behoud van het boet je van Klemat & omliggend land




Onthaasten begint bij het vertragen van het
tempo van handelen: laat de kunst in de boet
op je inwerken of meander op het Klemat:
hier woont eindeloze ruimte in de tijd,
die kostbare ruimte kan creéren tussen de
vele gedachten in het hoofd. Hoe mooi zou
het zijn als ook het hoofd onthaasten kan?!
Stel je toch voor dat het woord 'klematten'
een nieuwe betekenis krijgt: "Ik ga even
klematten.”" Ofwel, "Ik ga onthaasten bij

het Boetje van Klemat. Ga je mee?"

In een straal van 150 meter rondom het Boetje
van Klemat valt veel te ontdekken, gewoon
door zomaar te struinen, zonder plan of
plattegrond: ontdek de vloedpaal uit 1398,
volg het peerdepad en steek een duintje
over. Vind het poeltje, ontmoet zwaluwen,
kiekendieven, scholeksters en kieviten. Volg
de geur van duinroosjes en loop richting de
Oude Hoorn (Stolpweg 43). Daar wacht nog een
kunstzinnige verrassing in de kleine boet

van Ruud.

#boet jevanklemat

Heeft u genoten van de kunst en de
prachtige omgeving? Vindt u het ook
belangrijk dat de sfeer van 'onthaasten'
rondom het Boetje van Klemat, behouden
blijft voor de toekomstige generatie?
Word dan vriend via www.boetjevanklemat.nl
Wijhopen, met uw steun, dat het Boetje vanKlemat
nog vele jaren toegankelijk kan blijven voor
iedereen en zo kan blijven 'doen' waar =ze
goed in is: de mens (in tijden van chaos) een
'lege' plek bieden, waar je kan ervaren hoe

vol en rijk je bent van binnen.

word vriend van het boet je via: www.boet jevanklemat.nl






